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Voorganger:  Ds. G.W. (Gerda) van Vliet 

Pianist:  mevr. Willy Misker 

m.m.v. Cantorij o.l.v. Willy Misker 

  Werkgroep Liturgisch bloemschikken 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wit 

Wit is de kleur van de vreugde en nieuwe leven 

van sprankelend water, het Licht 

als een stralende dageraad 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



VOORBEREIDING  

 

Woord van welkom, mededelingen 

 

Cantorij:  Welkomstlied 

 

1. Onmisbaar deel van de keten, onmisbaar jij in de kring. 

Welkom wil ik je heten, menslief voor wie ik zing. 

2.  Een cirkel vormen wij samen, een ring van licht in de nacht. 

Welkom heet ik je tranen, welkom heet ik je lach. 

 

Intochtslied: 287:1 en 2 Rond het licht dat leven doet 
 

Rond het licht dat leven doet 

groeten wij elkaar met vrede; 

wie in voor- of tegenspoed 

zegen zoekt, mag binnentreden, – 

bij de Heer zijn wij hier thuis, 

kind aan huis. 

 

Rond het boek van zijn verbond 

noemen wij elkaar bij name, 

roepen wij met hart en mond 

levenswoorden: ja en amen – 

als de kerk van liefde leest 

is het feest! 

 

Stil worden voor God 

 

Bemoediging en groet 

 

Aanvangswoorden  

 

Lied: Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar 

 

Gebed om ontferming met woorden uit Klaagliederen 3 



Lied: Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar 

 

Troostwoord:  Ps. 68:5-6; 20-21 

 

Lied: Keer U om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar  

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed voor de opening van het Woord wordt door de Cantorij 

gezongen met het lied ”Hart van de hemel”. 

 

Hart van de hemel, hart van de aarde, 

wil elkaar raken opdat wij mensen niet zo verloren staan. 

 

Schriftlezing: Gen. 35:1-7, 14-20 

 

Cantorij:  Gij die weet 

 

Gij die weet wat in mensen omgaat, ontferm U, wees genadig,  

kom bevrijden, sterk ons dat wij niet verdwalen in verdriet. 

 

Schriftlezing: Openb. 21:1-5 

 

Lied: ZW 53:1 en 2 Geef ons dat wij durven leven 

 

Geef ons dat wij durven leven / dat er toekomst kan bestaan, 

dat wij dromen verder geven, / dat er wegen opengaan 

dwars door grenzen en patronen / boven feiten en verstand, 

boven al het doodgewone / uit naar een nieuw toekomstland. 

 

Niet met macht en stalen vuisten, / niet met rijkdom, brute kracht, 

niet met pracht en holle luister / wordt een volk tot heil gebracht. 

Wie de mens wil laten leven / zonder honger, angst en pijn, 

zal zijn macht en pracht opgeven / en zal een der hunnen zijn.  

 

Verkondiging 



Cantorij:   Going home 

 

Vertaling: 

Ik ga naar huis, het is niet ver meer. 

Ik word daar opgewacht door mijn vrienden en door Jezus. 

Ik zie zijn lach en zijn hand. Daar zal geen angst meer zijn. 

Hij wacht op mij. 

De sterren verlichten de weg en alle schaduwen, 

verdriet en pijn zijn verdwenen. 

Daar zal altijd vrede zijn. Ik zie het licht en de zon. 

Ik ben thuis. 

 

GEDACHTENIS GESTORVENEN 

 

Inleidende woorden  

 

Lied: Zingenderwijs 169:1 en 2 Wij noemen U de namen 

 

Wij noemen U de namen 

Van hen met wie zij samen 

Het leven mochten gaan. 

Nu zij ons zijn ontvallen, 

Lijkt leven te versmallen 

Tot koud en eenzaam voortbestaan. 

 

O Eeuwige, laat merken 

Wat liefde kan bewerken 

Hier in vertrouwde kring, 

Laat niet ons hart verkillen, 

Maar ons verdriet verstillen 

Tot dierbare herinnering. 

 

 

 

Wij gedenken de overledenen 

 



We noemen de namen van hen die ons in het afgelopen jaar zijn 

voorgegaan. De familie (of de wijkouderling) ontsteekt voor hen 

een kaars voor in de kerk. 

 

Lied 598  Als alles duister is –  

 

Als alles is, duister ontsteek dan een lichtend vuur,  

dat nooit meer dooft; Vuur dat nooit meer dooft. 

Als alles is, duister ontsteek dan een lichtend vuur,  

dat nooit meer dooft; Vuur dat nooit meer dooft. 

 

Ondertussen kan ieder een kaars aansteken voor overledenen aan 

wie wordt gedacht en die ons dierbaar zijn. 

 

Stilte 

 

Een kaars wordt aangestoken voor allen die ons zijn voorgegaan 

 

Lied: RN 58:2 Leer eeuwigheid te spreken  

 

Leer eeuwigheid te spreken, 

als weerwoord op verdriet, 

als leven af moet breken, 

het oog slechts leegte ziet. 

Als wij vervuld van zwijgen 

het pad van raadsels gaan, 

wees dan de God van leven, 

die ons te na wil staan. 

 

Een kaars wordt aangestoken voor hen die in deze wereld 

zijn gestorven door oorlogen en natuurgeweld 

 

 

 

 

 



Lied: RN 58:3     Ga met ons mee langs wegen 

 

Ga met ons mee langs wegen 

van afscheid en gemis, 

kom onze tranen tegen 

voor wat verloren is. 

Wij sterven hier ten leven, 

als zaad voor eeuwigheid. 

Wil ons uw uitzicht geven: 

Een venster voor de tijd. 

  

GEBEDEN EN GAVEN  

 

Gebeden 

 

Stilte 

 

Lied: RN 38  Zo ver en toch nabij zijt gij 

 

Zo ver en toch nabij zijt Gij, 

Hart van dit leven, bron in mij 

Hand op mijn schouder, diep geheim 

Van liefde, die met mij wil zijn. 

 

U zet mij recht, wanneer ik val. 

U geeft mij kracht, en bovenal 

Vergeeft U, waar oneffenheid 

Zich op mijn weg heeft uitgebreid. 

 

U bent een God van rechtop staan. 

Van ‘Mens, je mag weer verder gaan!’ 

Van leven diep en menselijk, 

Van liefde groot en goddelijk. 

 

Inzameling van de gaven: 1. Diaconie 

2. Pastoraat en Eredienst 



Slotlied: Lied 657:1,3 en 4  Zolang wij ademhalen 

 

Zolang wij ademhalen 

schept Gij in ons de kracht 

om zingend te vertalen 

waartoe wij zijn gedacht: 

elkaar zijn wij gegeven 

tot kleur en samenklank. 

De lofzang om het leven 

geeft stem aan onze dank. 

 

Het donker kan verbleken 

door psalmen in de nacht. 

De muren kunnen vallen: 

zing dan uit alle macht! 

God, laat het nooit ontbreken 

aan hemelhoog gezang, 

waarvan de wijs ons tekent 

dit lieve leven lang. 

 

Ons lied wordt steeds gedragen 

door vleugels van de hoop. 

Het stijgt de angst te boven 

om leven dat verloopt. 

Het zingt van vergezichten, 

het ademt van uw Geest. 

In ons gezang mag lichten 

het komend bruiloftsfeest. 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

 

Zending en Zegen  

 

 

 

 



Amen – God zal met je meegaan 

 

God zal met je meegaan 

als licht in je ogen 

als lamp voor je voet 

als hand op je hoofd 

en arm om je schouder; 

als baken bij ontij en verte die wenkt 

als groet op je lippen en hoop in je hart 

als stem die je uitdaagt --- 

en woord dat je voorgaat. 

 

Orgelspel 

 

Uitgangscollecte:  Onderhoud gebouwen  

 

 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDEDELINGEN 

 

Omzien naar elkaar 

- Dhr. G. Niers, Van Hogendorpstraat, verblijft in Clara Fayoena 

Heem voor revalidatie, Rheezerweg 73, 7771 TD Hardenberg.  

- Mw. P. Schuttrups, Jagerslaan, is weer thuisgekomen uit het 

ziekenhuis. 

- Dhr. J. de Vries, Karel Palmstraat, is opgenomen in het 

UMCG, Postbus 11120, 9700 CC Groningen. 

- Mw. J. Timmerman-Moes, is voor een operatie opgenomen in 

het UMCG en zal daar enige tijd verblijven, Postbus 11120, 

9700 CC Groningen. 

 

In de dagen rond de zondag waarin we de overledenen 

gedenken, kan het verdriet en gemis ons diep raken. Ook als een 

verlies al langer is geleden. Verlies is er ook als we moeten 

inleveren op onze gezondheid. We denken aan hen die een weg 

zijn aangegaan om ziekte te boven te komen en daar moed voor 

nodig hebben. Laten we om elkaar heen staan! En meebidden: 

 

God, strek over ieder die het nodig heeft 

uw vleugels uit van zorg en ontferming 

laat in de duisternis 

een straal binnenvallen 

van het licht van uw nabijheid. 

 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: fam. Kiers 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:   

 Mina Akkerman. De Lauden, Klazienaveen 

 

Open inloop 

Dinsdagmiddag staat de groene zijdeur weer voor u open van 

14.00 – 16.00 uur. Schuif gerust bij mij aan in de consistorie om 

even te praten bij een kop thee of koffie. Weet u van harte 

welkom! 



Kerstpakkettenactie 

Net als een aantal jaren geleden hebben wij gemeend om weer 

Kerstpakketjes te maken voor de mensen van de voedselbank. 

Het is de bedoeling om een luxe doosje bij het regulier 

voedselpakket te doen van december. 

Als u mee wilt doen kunt u zondag 3 december en 10 december 

de onderstaande artikelen mee nemen naar de kerk. Te denken 

aan luxe bonbons, kerststaaf, kerststol, gemengde noten, 

houdbare vruchtensap, toast, slagroom, 250 gram koffie. 

Wilt u mee doen en kunt (komt) u niet naar de kerk, dan kunt u 

een van de diakenen bellen. Wij komen graag bij u langs. Ook 

kunt u zaterdag 9 december tussen 10 en 11 uur uw artikel(en) 

inleveren achter de Zuiderkerk. Een bijdrage d.m.v. een gift is 

natuurlijk ook mogelijk.  

De bijdrage kunt u overmaken naar NL69RBRB0851567320 

t.n.v Diaconie Zuiderkerk Nieuw-Amsterdam o.v.v 

“kerstpakket”. 

Doet u mee! 

De diaconie 

 

Weeksluiting Oldersheem 

Vrijdag 01 december is er een weeksluiting in Oldersheem. 

Aanvang: 19.00 uur 

 

Zondag 03 december 

Voorganger: mevr. R. Dekker-Averesch 

Organist: mevr. Willy Misker 

Collecten: 1. Diaconie 

  2. Pastoraat en Eredienst 

Uitgang:  Onderhoud gebouwen 

 

  

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief) 

 

 

http://www.pknnav.nl/
mailto:Nieuwsbrief@pknnav.nl


 

Uitnodiging  
 

Namens de kerkenraad wordt u van harte 

uitgenodigd  voor de gemeenteavond 

van morgenavond. in de grote zaal  achter de 

Zuiderkerk, we beginnen om 19.30 uur. 

 

Namens de kerkenraad, 

H. Lanjouw-Ensink, scriba 

 

 

 Agenda: 

 

1. Opening. 

2. Mededelingen. 

3. Presentatie van de Breehof door teammanager  mevr. N. 

Bakker.  

4. Pauze 

5. Begroting 2024 Diaconie. 

6. Begroting 2024 Kerk 

7. Avondmaal. 

8. Taakgroepen: Wat doen wij en wat gaan we doen. 

9. Kerken met Vaart 

10. Rondvraag. 

11. Sluiting. 

 

Wij hopen op een goede opkomst. 

Dit is de plaats waar u uw vragen kunt stellen. 

 

 

 
 

 


